Orde van dienst voor zondag 21 december 2025, De Open Hof Oud-Beijerland
Vierde zondag van Advent

Voorganger: ds. Frits Renes
Muzikale leiding: Anton van Driel

VOORBEREIDING
Woord van welkom door de ouderling van dienst

Terwijl de tafelkaarsen en adventskaarsen worden aangestoken zingen we daarbij:

NLB 296 Refrein: Die de morgen ontbood
en het licht hebt geroepen,
zegen ons ook met uw licht!

Bemoediging en drempelgebed
o: Onze hulp is de Naam van de Heer
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

o: Laten wij bidden: .................... door Jezus Christus onze Heer.

g AMEN.

Aanvangslied (staande) : Lied 217: 1 t/m 4
1: De dag gaat open voor het woord des Heren,
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen,
bron die wij horen als wij tot Hem keren,
vroeg in de morgen.

3: Door U geschapen om uit U te leven,;
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,

land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,
oorsprong en toekomst.

Groet:
vg:  De Heer zij met u.

2: Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen,
God onze Vader.

4: Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen
ons doen en laten zuiveren en dragen,

dan stijgt de vreugde van uw welbehagen

in onze wereld.

g: Ook met u zij de Heer (gemeente gaat zitten)

Kyriegebed

Zingen: Lied 438: 1 en 4
1: God lof! Nu is gekomen
Gods aangename tijd:
de koning onzer dromen,
de Heer der heerlijkheid
treedt, zonder praal en pracht,
in onze wereld binnen,
om hier te overwinnen
de duivel en zijn macht.

DIENST VAN HET WOORD

Aandacht voor de kinderen
Zingen: Projectlied: Welkom bij de koning.
1: Welkom bij de koning,
Kom maar dichter bij.
De staldeur staat wijd open,
Voor jou en mij.
Jezus wordt geboren
En al is Hij nu nog klein,
Straks zal Hij de Redder
van heel de wereld zijn.
God dicht bij ons.

Gij armen en verdrukten,
waar gij op aarde zijt,
gebeukten en gebukten

in deze boze tijd, —

houd moed, Hij nadert al!

Gij moogt uw held ontvangen,
de vorst van uw verlangen,
met liederen zonder tal!

Veel gewone mensen,

Eén bijzonder Kind .

Lees mee waarom Gods plan
juist met hen begint.

Kijk mee door hun ogen

en wordt deel van het verhaal.
Jezus wordt geboren,

wees welkom allemaal!

God dicht bij ons.



Uitleg bij de liturgische bloemschikking

1e schriftlezing: Jesaja 7,10-17
Zingen: Lied 462:1,2,4en 6

1:

Zal er ooit een dag van vrede,
zal er ooit bevrijding zijn

voor wie worden doodgezwegen
levenslang gebroken zijn?

Zie de sterren aan de hemel

waar het duister van de nacht
door hun schijnsel wordt verdreven
tot een nieuwe dag die lacht.

2e Schriftlezing: Mattelis 1,18-25
Zingen: Lied 463:1,2,4en 5

1:

Licht in onze ogen,
redder uit de nacht,
geldt uw mededogen
nog wie U verwacht?

Bloesem in de winter,
roze dageraad,

wees ons teken dat de
zon verschijnen gaat!

Verkondiging
Zingen: Lied 439: 1 en 2

1:

Verwacht de komst des Heren,
0 mens, bereid u voor:

reeds breekt in deze wereld
het licht des hemels door.

Nu komt de Vorst op aard,

die God zijn volk zou geven;
ons heil, ons eigen leven
vraagt toegang tot ons hart.

DIENST VAN HET ANTWOORD

Dankzegging, voorbeden, — ‘Zangen van Zoeken en Zingen’ 668) - stilgebed, afgesloten met
gezamenlijk Onze Vader
Kom adem ons open, Kom adem ons open, Kom adem ons open.

Mededelingen en collecten door de diaken
1¢ Pa en Zoon Helpen, 2¢ Kerkenwerk

Slotlied: Lied 442: 1 en 2
1:

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.

O Gij, wien aarde en hemel zingen,
verkwik mij met uw heilige gloed.

Kom met uw zachte glans doordringen,

0 zon van liefde, mijn gemoed!

Wegzending en zegen (gezongen amen)

Het licht voor ons uit....

Zal er ooit een blijvend heden

vol van goede vrede zijn

waar geen pijn meer wordt geleden
en het leven nieuw zal zijn?

Zoals sterren mensen melden
dat geen nacht te donker is

zal een kind ons komen redden
dat het licht der wereld is.

Als der mensen trooster
roepen wij U aan:

noem de namelozen
met een nieuwe naam!

Regen uw gerechtigheid
en bevrucht de aard,

tot de trouw ontkiemt en
vrede bloeien gaat!

Bereid dan voor zijn voeten
de weg die Hij zal gaan;

wilt gij uw Heer ontmoeten,
zo maak voor Hem ruim baan.
Hij komt, — bekeer u nu,
verhoog de dalen, effen

de hoogten die zich heffen
tussen uw Heer en u.

*We zingen dit lied staande.

Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,

mijn ziel en zinnen zijn bereid.

Blijf in uw liefde mij bewaren,

waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:

doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

Muziek



